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VERKLARING

Waarom verdween zonder verklaring de brochure
DE DIEPTEN VAN SATAN LEREN KENNEN
van de website van Bijbels perspectief?

De vraag wordt regelmatig gesteld waarom de door
Bijbels perspectief in e-book vorm uitgebrachte en
gratis beschikbaar gestelde brochure “De diepten van
satan leren kennen” van Hans Frinsel al sinds langere
tijd niet meer op de site van Bijbels perspectief te

vinden is.

Aanvankelijk hebben we gemeend aan de daaraan ten
grondslag liggende reden geen ruchtbaarheid te geven,
maar recent aangekondigde ontwikkelingen rond de
brochure hebben ons doen besluiten nu toch openheid

van zaken in deze te geven:

Met volle instemming voor wat betreft de in-
houd van de brochure heeft Bijbels perspectief
destijds belangeloos de layout, cover, conver-
sie en validering van de e-book uitgave (zowel
in het Nederlands als het Engels) ter hand ge-
nomen, alsook voor het grootste deel de pro-
motie van de beide uitgaven.

Toen kwam corona en... het ethisch, zeker
vanuit het geloof, te bevragen antwoord daar-
op: vaccins, die geproduceerd werden/worden
op basis van foetaal materiaal en/of daarop
getest werden/worden.

Het was mevr. Kim ten Berghe van Zaut (een
Website waarbij de schrijver van de brochure,
dhr. Hans Frinsel, een belangrijke (en naar is
gebleken beslissende) bestuurlijke functie ver-
vulde), die een, zeker voor de op gewetens-
gronden ‘het-vaccin-weigerende-mede-
christen’, ronduit verwerpelijk artikel schreef.

Bijbels perspectief heeft in eerste instantie
gemeend de organisatie van Zaut op het
uiterst pijnlijke en kwalijke van dit artikel per-
soonlijk aan te mogen (moeten) spreken.

Gelet op de ontvangen reactie van de kant
van Zaut en de ernst van de kwestie heeft
Bijbels perspectief Zaut laten weten op
haar site op de zaak te zullen ingaan (zie
de column/open brief https://www.bijbels-
perspectief.nl/page300.html).

Mevr. Kim ten Berghe blijkt tot op heden
helaas niet de courage (fatsoen?) te heb-
ben om persoonlijk te reageren, ondanks
herhaald aandringen.
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Ten laatste ontving Bijbels perspectief per mail van dhr. Hans Frinsel de reactie, dat met het stuk als zoda-
nig niets mis was en ieder gerechtigd was een eigen mening te hebben inzake vaccinatie. Op de website
van Bijbels perspectief is onder de noemer Actueel toentertijd op ook deze reactie ingegaan in aansluiting
bij de eerdere column/open brief - zie: https://www.bijbels-perspectief.nl/page283.html).

De genoemde reactie van dhr. Hans Frinsel hield impliciet in, dat hij te kennen gaf geen tegenstander van
de coronavaccins te zijn en dat hij zich in het artikel van mevr. Ten Berghe ten volle kon vinden. Dit
betekende/betekent dus feitelijk concreet, dat er bij Zaut, inclusief, dhr. Hans Frinsel, geen bezwaar
leek/lijkt te zijn tegen het gebruik van foetaal materiaal om een vaccin te vervaardigen en/of te testen. Of-
wel, Zaut hanteerde/hanteert (gechargeerd) de NPV/RMU/Hoek-Van Kooten = Jochemsen doctrine: abortus
is in deze een acceptabel van God gegeven middel voor genezing. (zie ook de volgende stukken: 1.
https://www.bijbels-perspectief.nl/page286.html, 2. https://www.bijbels-perspectief.nl/page285.html, 3.
https://www.bijbels-perspectief.nl/page295.html, 4. https://www.bijbels-perspectief.nl/page297.html, 5.
https://www.bijbels-perspectief.nl/page289.html, 6. https://www.bijbels-perspectief.nl/page287.html.)

Natuurlijk is ook Bijbels perspectief van mening dat elk mens voor eigen daden, keuzes en beslissingen ver-
antwoordelijk is en dus vrij in zijn/haar handelen.

Echter, als het gaat om christenen onderling, bestaat er verantwoordelijkheid niet enkel naar God, maar ook
naar elkaar (ben ik mijn broeders hoeder/ziet toe op elkaar/ indien gij u broeder ziet zondigen... etc.) en
dient Gods Woord te worden gerespecteerd in en bij de te maken keuzes: kan ik dit verantwoorden voor
God en ten opzichte van zijn Woord en geboden.

Hoewel verwacht en gehoopt werd dat dhr. Hans Frinsel persoonlijk nader op de kwestie zou terug komen,
voor bijvoorbeeld een toelichten van zijn schriftelijke reactie en/of om een en ander uit te spreken,
bleek/blijkt er bij hem geen besef van een mogelijke noodzaak daartoe.

Er is vervolgens lang gewikt en gewogen en vooral gebeden:

valt deze insteek van dhr. Hans Frinsel te rijmen met zijn standpuntbepaling in de door Bijbels perspectief
uitgebrachte brochure van zijn hand.

Vloekt een en ander niet met elkaar.

Doorslag gaf het Woord van Jacobus waar wordt gesproken over het struikelen over één punt van Gods wet
dat een struikelen over alle geboden inhoudt — Jacobus 2:10.

Gevolg: Bijbels perspectief heeft de mogelijkheid om de brochure te downloaden per direct geblokkeerd en
alle reclame en promotie rond de brochure stopgezet. Mee aanleiding tot deze stap waren de toen bijna te-
gelijkertijd door dhr. Hans Frinsel gedane volstrekt ongenuanceerde uitspraken richting Jaap Dieleman naar
aanleiding van diens moedige actie: het uit het hart verspreiden van een appellerende krant in de coronatijd.
Zeker, ook Bijbels perspectief is niet altijd even gelukkig met uitspraken en acties van broeder Dieleman,
maar, om hem daarom ongenadig neer te sabelen, gaat ons te ver (dit is richting dhr. Hans Frinsel destijds
ook gecommuniceerd). We moesten vanaf toen beschaamd constateren, wat ons in eerste instantie was
ontgaan, dat ook in de brochure soms het vanuit de liefde van Christus aan te kaak stellen van zaken niet
als zodanig te benoemen was.

Het voornemen van dhr. Hans Frinsel de brochure ‘aangevuld’ en onder ander titel uit te brengen heeft ons
ertoe bewogen de bovenstaande verklaring alsnog te geven. (Juist het uitbrengen onder een andere titel
speelt hierin een doorslaggevende rol).

Het is aan u te beoordelen:

Kun je iemand, een geloofsgemeenschap de maat nemen ja, soms zelfs veroordelen, je ongezauten over
personen en instanties uitlaten, zij het zelfs op Bijbelse gronden, en zelf ethisch de plank zo ronduit mis-
slaan? Raak je hier niet de kwestie van balk en splinter?

Drs. J.G. Hoekstra namens Bijbels perspectief

Reacties zijn welkom.

Tot slot een opmerkelijk fenomeen.

Nog steeds is de haam van de website van Zaut op internet beschikbaar maar het aanklikken ervan brengt je op
een duistere plaats...: http://www.zaut.org.

Misschien doet Zaut er goed aan de link te laten verwijderen en ook haar Facebookaccount op te heffen.
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Bijbelse verantwoording

Mattheis 13:24-43

24Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die
goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid over-
heen, midden tussen het koren, en ging weg.

28...Dat heeft een vijandig mens gedaan. 29...bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen
uittrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot de oogst.

Heel bekende woorden, woorden die ons zeker in deze eindtijd veel te zeggen hebben.

Ze bepalen ons bij één van de tekenen van de tijd: de afval.

We weten dat God in zijn Woord met betrekking tot de laatste tijd, spreekt over een afval die dwars door alle deno-
minaties zal blijken te gaan. Dat laatste geeft aan, dat het zelfs door de zogenoemde evangelische en charismati-
sche gemeenschap zal gaan, immers, straks zal er bij ‘de oogst’ zelfs klinken: *hebben we niet in uw naam...” en dan
volgen voor binnen deze denominaties bekende begrippen als ‘profeteren’, ‘boze geesten uitwerpen’en ‘krachten
doen’. (vgl. Matthels 7:21-23).

Wat ons als medechristen dan vooral moet bewegen, tot bewogenheid brengen, is, dat Jezus in Matthels 7:21 on-
omwonden zegt: Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie
doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Kortom, er zullen heel wat zijn die het Koninkrijk der hemelen mislopen = bij de oogst als onkruid uitgetrokken zul-
len worden!!

Om even tot je te laten doordringen!

Letten we dan vervolgens vooral eens op dat slot van Mattheus 7:21 en koppel dat nu eens aan Matthels 13:24-
43. Wat is het criterium voor het binnengaan in het Koninkrijk der hemelen? Het criterium dat Jezus zelf noemt, is:
het doen van de wif van de Vader, die in de hemelen is! (Denk aan de bede in het Onze Vader - Uw wil geschie-
de...! Let op de verbinding: Onze Vader — Uw wil geschiede (Matthelis 6:9-13))

Hoe we Gods wil kunnen kennen en leven? Door te luisteren en ons te voegen naar zijn Woord en geboden!

De relatie tussen dit alles en de verklaring?

Er is een giga afval gaande en dat zelfs binnen denominaties waar je het niet zou verwachten, maar, gelet op 2
Thessalonicenzen 2:3 is het komen van die afval dan ook een algemene waarschuwing, niet geldend voor één of
een enkele geloofsgemeenschap - het raakt de gelovigen!

Geeft Jezus in Matthelis dan aan dat we rigoureus het onkruid eruit moeten trekken?

Absoluut niet! Wat ons zou moeten kenmerken, is allereerst en vooral zorg, zorg vanuit bewogenheid: hier zijn,
veelal oprechte broeders en zusters, op weg VERLOREN te gaan! Op weg het KONINKRIJK der HEMELEN te MIS-
SEN. Zij hebben daar soms helemaal geen weet van! Bovendien bevindt het onkruid zich fussen het graan! Scherpe
woorden en veroordelingen treffen dus gemakkelijk ook hen en dan geldt allerminst: wie de schoen past...!

Waarop is de betreffende brochure gericht? Wat beoogt ze? Bevindt de schrijver zich binnen de Bijbelse kaders? En
wat als blijkt, dat dezelfde zelf ook, als het gaat om het doen van Gods wil, aantoonbaar te kort schiet?

Niet voor niets zegt Paulus in 1 Corintiérs 10:12 het volgende: ...wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle... Dat
raakt ons allen!

Onder verantwoordelijkheid van Bijbels perspectief
Email: infobijbelsperspectief@kpnmail.nl

www.bijbels-perspectief.nl



